
Welkom, fijn om met u te kunnen praten.  Goedemiddag aan alle luisteraars van 
radioIsrael.nl  Dus, nogmaals, ik wil zeggen welkom Rabbijn Yitschak Naki.

Hoe voelt u zich?

Shalom shalom, ja ik voel me goed. Weet je, ik dank God. We hadden een hele spannende 
dag gisteren toen Iran ruim 300 Drones, raketten enzo op Israel afschoot. Dus ik voel me 
echt  heel gelukkig.Echt was inderdaad bijzonder want dit interview is op zondag de 14e 
opgenomen. En dat betekent dat het dus  gisteravond, Zaterdag 13 April is gebeurd. Eh, ik 
heb ook zo'n klap gekregen, want gisteravond heb ik honderden drones, een paar raketten 
en een paar raketten ingeschoten. Ik bedoel, het was krankzinnig dat als ik in staat was om 
ze letterlijk ethisch gezien bijna allemaal neer te schieten voor 99%. Ja, dat was fantastisch 
en ik geloof echt dat dat een wonder was, want ik denk niet dat het daarvoor gebeurde. Ze 
krijgen zoveel in 1 keer en dan 99%. Dat was geweldig. Dat was al een wonder. Weet je, ik 
herinner het me alleen maar om het aan de mensen te laten zien. Hoe is echt een groot 
wonder? Wanneer in de Golfoorlog, toen Saddam Hoessein slechts 39 raketten naar Israël 
stuurde? Naar het centrum van Tel Aviv. En Ramadan is veel gebouwen Crush 10 God deze
keer stierf er ook niemand, maar je weet dat ze zoveel schade aanrichten. Deze keer niet de
7300-raket, weet je, en ik geloof dat deze boodschap van vandaag veel professioneler is.

Saddam Hoessein En kan nog steeds geen grote wonder 3-raket maken. Jij weet het en 
niemand. Slechts 1 echt heel erg jammer voor 1 kind in de Arabieren Streek dat ze nu in 
zeer moeilijke tijd in een ziekenhuis ligt. Maar weet je.

Vanaf 300 M. Je verwacht een grote schade en we hebben gisteravond echt gebeden. 
Totdat we erachter komen dat de god het wonder echt weer doet.

Ik bedoel, het was niet fantastisch dat het gebeurde, maar het was fantastisch om te zien 
hoe God Israël had beschermd. Dat was echt ongelooflijk als we sliepen. Wij weten dat God 
niet slaapt, zodat wij goed kunnen slapen. Ja precies. Het is Sluimer noch slaap.

Bescherm Israël nooit, nooit, en hij slaapt nooit. Hij kijkt altijd wat er met zijn kinderen 
gebeurt.

Ja. Ja, we kunnen heel erg zijn en dit bedoel ik: als je bewijs wilt van Gods bescherming, 
krijg je geen grote goedkeuring en wat er gisteravond is gebeurd. Ja, alleen gisteravond. Je 
weet wat er allemaal aan de hand was en hij zegt dat je dit lef kunt trekken en kunt bewijzen 
dat ze echt een groot wonder voor zijn kinderen hebben gemaakt.

Spoedig.

Dat warme zoveel verschillende Way South is dat niet

West ken je van de vijand uit Libanon, van Syrië tot Gaza. Roman Roman uit Jama in Israël, 
Juda en Samaria. We hebben zoveel vijanden en toch is Israël 1 van de Blessing-landen.

Succesvol land. Godzijdank. Dit is een wonder.



Mensen

Ik kan dit wonder niet alleen blind zien als God de ogen opende van de mensen die de 
mensen zien, het is een wonder. Het is.

Als je alle maten vergelijkt ook van de andere landen rondom Israël.

Er zijn zoveel grotere, en toch bestaat Israël nog steeds, en niet alleen dat. Ze proberen 
Israël aan te vallen. Zo vaak kreeg Israël de oorspronkelijke grond terug. Ik bedoel, het is 
verbazingwekkend, maar ik bedoel niet alleen dat het zo verbazingwekkend is hoe God 
voortdurend zoveel wonderen doet in Israël. Kijk alleen al als je kijkt naar de eh, eh, hoe 
noem je het nu de prijzen die Noorwegen elk jaar uitgeeft, geen prijs meer.

Als je het over deze dingen hebt, ja, Israël is 1 van de kleinste landen ter wereld. Maar Israël
heeft op verschillende gebieden een van de meeste Nobelprijswinnaars. Ja, je schrijft zo'n 
kleine gemeenschap. Ik weet niet misschien 1% van de wereld of 1 voor mij. Ja. Ja, ze 
hebben er zoveel. Nobelprijs voor wat ze doneren voor de wereld. De enige bijvoorbeeld de 
enige Arabier

Wie kreeg de Nobelprijs? Is 1 van de grote grappen Yasar Arafat? Oh. Weet je, dit is een 
grap.

In wij naast Arafat nr. 1 van dit miljoen miljarden mensen. Nobelprijs gekregen. Dus ik geloof
de god als God zegt dat het Joodse volk het licht voor de natie is. Is gemeen het deeg 
goede medicijntechnologie. Ik neem dit allemaal aan, dit is een donatie voor de natie. Dit is 
gemaakt voor de wereld. Mensen profiteren hiervan, uh zegen van wat van het Joodse volk 
komt en daarom hebben ze zoveel Nobelprijzen gekregen. Oh precies, je kunt naar elk 
ziekenhuis over de hele wereld gaan en ze hebben altijd machines die door Israël zijn 
gebouwd en/of gemaakt of ontworpen. Ik bedoel, dat kun je niet ontkennen. Het is zo simpel.
Het is verbazingwekkend alle 3%, slechts procent op het percentage. Ja, mensen moeten 
opengaan. Jongens en om te zien, weet je sinds 1948, toen het Joodse volk wegliep uit 
Europa, de tijd van de Holocaust. Ze komen naar Israël. En ze beginnen op State. Je weet 
dat vanaf die tijd zes of zeven Arabische landen probeerden hen aan te vallen en te 
verdrijven en weet je, wie zijn deze mensen die de staat Israël beginnen en vestigen, het 
volk dat de Holocaust heeft gewonnen, geen wapen, geen tank . Geen raket, geen vliegtuig, 
niets, je kent mensen die met deze pyjama uit Europa kwamen en zij bouwden dit land en ze
wonnen van zes Arabische landen in 1948, je weet wel, het Engelse volk dat in Israël was. 
Ze houden ook niet van het Joodse volk, weet je, en toch beschermt God het Joodse volk en
het Joodse volk heeft het

Als de onafhankelijke oorlog en wij een zeer groot deel van Israël in handen zouden krijgen.

En daarna Natanel, daarna weer in 1967.

Up 67 Arabische land Sovjet-Unie dit keer achter hen. Ze probeerden Israël binnen zes 
dagen aan te vallen. God maakt het wonder en in 6 dagen. We hebben alles wat het 
Beloofde Land van Jeruzalem heeft overgenomen. Dit hele gebied heeft hem dit hele gebied
nagelaten. We hebben het teruggenomen omdat God dit land heeft gezegd, beloofd en 



gezworen aan Abraham Isaac en Jacob, dat deze liefde voor het Joodse volk en voor zijn 
kinderen zal zijn.

Voor die man is het eigenlijk, als je erover nadenkt, triest dat zoveel mensen niet weten wat 
God in de Thora of in de Bijbel schreef. Dan denken ze toch, ze zouden met totaal andere 
ogen kijken, want als je weet wat God heeft gestuurd en ze beloofden en ook begrepen, 
begrepen ze dat de Wonderen niet alleen maar Wonderen zijn. Het zijn beloften van God die
in vervulling gaan. Ja, ja allemaal belofte van God, weet je, weet je, deze mensen zijn echt 
blind, echt blind, ga maar. Je hebt de Bijbel en je ziet uiteindelijk hoe vaak God handelt. Dit 
is het land dat aan Abraham beloofde en God heeft bij Allah gezworen. Ik ga je dit kleine 
land geven. Dit is voor jou en ik zegen dit land. Hoe komt het dan dat mensen het Joodse 
volk afwijzen? Ik begrijp dit niet, weet je, als je echt in de wereld van God kijkt, heb je geen 
andere verklaring. Dit is de lamp die toebehoort aan het Joodse en Israëlische volk. Maar 
mensen zijn blind

En weet je, je kunt naar een blinde gaan en hem vertellen dat dit rood is. Dit is geel. Dit is 
zwart. Dit is wit. Je begrijpt niet waar je het over hebt.

Precies ja, maar ik bedoel ook, ja, ik ben het kwijtgeraakt, maar ik wilde zeggen. Het is 
gewoon een feit, kijk maar naar de geschiedenis. Kijk wat er gebeurt, kijk wat er nog steeds 
gebeurt. Het is al een wonder dat Israël de Nobelprijswinnaars overleeft, hoeveel 
uitvindingen ze ook hadden en hoeveel ongelooflijk slimme mensen. Ze hadden niet alleen 1
persoon maar ook praktisch

Meestal denken we ook dat ze niet alleen maar praten, maar ze praten ook en ze praten niet
alleen maar. Het zijn geen filosofen. Het zijn praktische mensen. Precies heel goed. Maar ik 
ook wat ik ben. Ik ben zo onder de indruk toen ik in Israël woonde. Ik woonde ook in het 
zuiden, dicht bij de grens met Gaza.

Die mensen. Ze waren voortdurend onderhevig aan de constante dreiging van de 
raketaanvallen. Ze kregen kinderen en dan zeg ik soms dat ze gewoon niet beide kinderen 
in huis konden nemen. Als 1 achterin en 1 voorin vanwege het feit dat ze maar 15 seconden 
hadden om in een schuilkelder te komen.

Ze hopen ondanks het feit dat het is gebeurd. Zo vaak alle mensen met wie ik sprak. Ze 
waren uiteraard niet blij met de situatie. En natuurlijk waren ze niet blij met de nood, de 
oorlog en de raketten. Maar ze waren niet bitter. Nou, ik denk dat het in Nederland zou zijn 
en ik zou constant Duitsland hebben. Raketten in een land schieten. Ik kan je beloven dat de
meeste mensen behoorlijk verbitterd en erg boos zouden zijn.

Heel erg boos, heel erg verbitterd en ik geloof dat ze heel veel psychiatrische ziekenhuizen 
voor deze mensen moeten openen. Maar dit is zoals je zei, dit is wat je precies gaat, weet 
je, je gaat naar de grens met Gaza, de mensen waren elke dag zo blij, mensen. Ze hebben 
elke dag raketten. Ze moeten wegrennen naar het asiel. Elke dag ergens 5 keer soms 6 
keer in de nacht middernacht tussen middernacht en de ochtend. En ze zijn nog steeds blij. 
Ze zijn nog steeds, weet je, dit is ook een wonder, hoe je op de Joodse manier ziet hoe ze 
met zoveel geluk leren hoe het leven is, zelfs als ze zoveel moeilijkheden hebben 
meegemaakt.



Ja, het is ongelooflijk. Ook als ik naar de supermarkt ging. Ze wisten allemaal dat iedereen 
elkaar kende, omdat het een klein dorp was, maar toen ik daar was en ze elkaar allemaal 
kennen en ik weet dat ik nieuw was, duwde iedereen me gewoon naar voren, alsof hij oké 
was, help hem. Hij heeft dit gewoon nodig, dit heeft hem geholpen. Ik bedoel, dat was, je 
weet wel, agressief, heel erg, ja. Ja je hebt gelijk. Dit is precies het beeld in Israël, vooral in 
dit vele kleine dorpje. Weet je, als je daar te gast bent, ben je de koning. Weet je, ja, het is 
ongelooflijk. Bijvoorbeeld, en dan gaan we naar jouw organisatie en zo, maar we hadden 
daar bijvoorbeeld een Joodse a

20:56
Haal het binnen, een ex-politieman. En hij droomde er altijd van om een eigen restaurant en 
een eigen Peter te hebben. Dus toen hij met pensioen was, bouwde hij gewoon een pizzeria,
een oven en alles in zijn tuin en van daaruit. Hij liet pizza's zien en het hele dorp kende 
zichzelf. Ze hebben een pizza nodig. Ze gingen naar hem toe. En ik ging daar pizza eten. Ik 
mocht niet weggaan. Hij krijgt iemand die Engels sprak en ik ga die persoon zoeken. Ik 
sprak Engels. Ik kreeg koffie en het was geweldig. Ik hou van dat land. Is dat een heel 
vriendelijk land. Daarom kom je 1 keer. Ze zeggen dat ik nog een keer wil komen. Het is net 
als een ziekte, weet je, je hebt deze ziekte van de liefde of Israël, je moet terugkomen. En 
nogmaals, weet je, dit is iets speciaals in Israël. Dat ben ik. Ik ben in veel landen geweest. Ik
heb in nogal wat landen gewoond. Maar er is geen land voor mij. Er is geen land en dan 
zoals Israël, maar laten we naar de reden gaan waarom we de interviews hebben, waarom 
we alleen maar moeten interviewen om God te prijzen over het wonder. Dat doet hij voor 
Israël. Amen. Er komt geen einde aan. Niet waar. Nou ja, ik zou nog uren kunnen doorgaan 
als ik er tot dat moment over zou praten. Maar nogmaals, gewoon om u kennis te laten 
maken met de mensen, degenen die niet in staat waren om te praten met de bijeenkomsten 
waar u hebt gesproken, uh over Israël en over de geschiedenis en over wonderen. Wie is 
het oké om in Jeruzalem geboren te worden?

Ja, allemaal 60 jaar geleden. Ik heb een gezin, kinderen, kleinkinderen, mijn vrouw. Ze is de 
8e generatie in Jeruzalem, we hebben samen een organisatie opgericht. Ze bellen Noam 
Eliza. We hebben dit in het begin normaal gesproken vastgesteld voor 2 doelpunten. Stress 
om het woord van God te verspreiden. Veel mensen weten het

Leer de TOA ten tweede om de arme weduwe weeskinderen op veel verschillende manieren
te helpen. Zo begin ik de laatste tijd met Noam Eliza. Ik ontdek dat de god mij heeft 
geroepen voor een ander doel: het opbouwen van mijn organisatie. Nee Amelia. Bouw een 
brug tussen het Joodse volk en het christelijke volk dat werkelijk van Israël houdt.

Zijn ogen zijn open, het hart is liefde voor Israël. En dit is wat ik aan het doen ben, dus ik 
heb een topstudie 26 om vervolgens te studeren om rabbijn te worden in Jeruzalem. Deze 1 
seconde helpen we op veel verschillende manieren, veel armen in Jeruzalem helpen hem 
voor Shabbat om een leuke vakantie te maken zoals PESA volgende week komt zoals sukot
Roshana de deal met Normaal gesproken als het helpen van veel kinderen bijvoorbeeld 
afgelopen winter januari Honokaa-tijd. We geven bijna 1.000 offertes. Voor de arme 
kinderen, normaal gesproken geef ik ook hetzelfde aantal truien als normaal, ik geef ook 
hetzelfde aantal 1.000 pyjama's aan de arme kinderen en 6.700 ondergoed.



Daarom hebben ik en mijn vrouw Zoa een organisatie opgericht die normaal gesproken 
bedoeld is om arme mensen zoveel mogelijk te helpen en we geven het met zoveel respect. 
En we geven ze goede kwaliteit. Je moet de kinderen zien als ze een nieuwe krijgen, oh als 
ze een nieuwe trui krijgen die we normaal gesproken hebben, hebben we weer een leuk 
project. Ik hou er heel erg veel van. Is uitdelen om te geven

De code is om het Joodse volk aan te moedigen en het Joodse volk bijzonder te troosten in 
deze zeer moeilijke tijd. Dus dit is wat niemand doet om veel arme mensen te helpen en 
hierdoor. Ik open het hart van de mensen om de liefde van het christelijke volk te ontvangen 
en hen grote feedback terug te geven. Dit is wat ik nu in Nederland doe. Ik ga van kerk naar 
kerk. Draai de mensen.

Normaal gesproken zegt het Joodse volk 'bedankt' voor wat u doet voor Israël en het Joodse
volk. Dit is waar het allemaal om draait

Ja, omdat je soms ook te horen krijgt van andere rabbijnen die niet begrijpen waarom je 
naar Nederland zou gaan. Rechts? Rechts. Niet iedereen is het met mij eens. Sommige 
mensen zeggen tegen mij waarom je naar de christelijke mensen gaat, laat hem met rust, 
weet je, misschien gaan ze proberen je te bekeren. Je kent de geschiedenis niet, maar...

Ik luister niet, denk ik. Ik denk dat de christenen echt van Israël houden, niet alleen omdat ze
van de falafel in Israël houden of van de pizza, zoals jij van de pizza houdt in Israël. Dit is 
niet de enige reden dat ze van Israël houden, omdat God de kunst van het volk heeft 
geopend en liefde voor zijn kinderen heeft gelegd. . Dus ik zeg: als dit God is, zal ik daar 
deel van uit moeten maken en wij zijn Joodse en christelijke mensen die ons geloof in 
hetzelfde boek krijgen dat van God komt, de Bijbel. Er komt dus zoveel aan, Natanel. Ja.

Ben ik overtuigd van veel rabbijnen in Israël, en zeg ik dat ze moeten luisteren. We moeten 
zijn. Ik ben een beetje rijk voor deze mensen en ik zeg en ik vertelde het ze opnieuw. En 
nogmaals, we moeten al deze christenen die werkelijk van Israël houden, omhelzen, want 
ook voor christenen is het tonen van liefde voor Israël niet altijd gemakkelijk. Weet je, wat ik 
vandaag was in 1 van de kerk en iemand vertelde me, alsjeblieft, 1 dame kwam naar me toe
en zei: bid alsjeblieft voor mijn man. Hij houdt niet van Israël, bid voor hen. Weet je, dus 
soms houdt je man of je vrouw niet van wat je doet, wat je ook doet. Soms kent je buurman, 
soms je vrienden van je werk, het is niet altijd gemakkelijk en vriendelijk om liefde voor Israël
te tonen. Daarom kom ik hier om feedback te geven aan deze mensen en hen te bedanken 
dat jullie voorop blijven lopen voor Israël. Dit is bekend als doen.

Ja, ja, dat is fantastisch. Eigenlijk als ik de aankondiging van jouw tour en Nederland op 
Facebook doe en zelfs 1 van mijn goede vrienden daar ruzie begint te maken. Ik wil niet 
echt, ik laat het gewoon zo en gelukkig reageerde niemand anders, maar dat is meestal zo. 
Het is echt volgens mij. Hoe dan ook, het is vele malen. Het is echt een gebrek aan kennis.

Gebrek aan financiering, want als ze de geschiedenis echt zouden kennen en als ze echt 
het woord van God zouden kennen. Ze zouden de Bijbel kennen en het verband zien met 
wat er nu gebeurt. Ze zouden anders zijn. Ze zouden totaal anders over Israël denken. Ik 
weet het heel zeker, maar op de een of andere manier zijn ze verblind of zien ze het niet.



Oh de media, je weet dat de media 1 van de choke is en ik wil het je vertellen. En ik zeg dit 
tegen veel mensen, geloof ik, zelfs als de Messias komt en we weten dat de Messias heel 
binnenkort zal komen. Ja, de Messias zal zeer binnenkort komen. Ik zeg je dat de media de 
komst van de Messias niet zullen aankondigen. Hij probeert het voor de mensen te 
verbergen. Laat de media dus buiten beschouwing.

Ja, en ik vertel je wanneer de Messias komt en omdat ik tegen je zeg dat het heel binnenkort
zal zijn.

Joodse mensen in Israël gaan feestvieren en maken een groot feest over de komst van de 
Messias. In Jeruzalem en Tel Aviv dansen miljoenen mensen op straat. Ik wil tegen alle 
christelijke liefde zeggen: Israël, steun Israël, zegen Israël vandaag. Je gaat niet naar ons 
kijken. Vieren via de televisie

Ja, je gaat je een speciaal vliegtuig sturen. Speciale vlucht

Kom het vieren met het Joodse volk.

Ja, dit is het doet me eigenlijk denken aan, ik weet niet hoeveel jaar geleden. Dat was toen 
ik in Jeruzalem was

Man, hoe komen mensen, van kleine kinderen tot hele oude mensen, iedereen danste 
gewoon samen en het was alsof ze allemaal een kleine en en en een heel, uh kostbare uh 
aanwezigheid kregen of zoiets, want dat is hoe belangrijk dat voor hen is. Maar het was zo 
ongelooflijk en ik, die geen Jood ben of wat dan ook, ze zagen mij kijken en glimlachen. Ze 
grepen me gewoon in de rij en lieten me met hen dansen. Hoewel ik geen goede danser 
ben. Ik kan je vertellen dat ze het niet erg vonden. Ja, weet je, ik heb ook een goede danser,
maar ik spring erin met de Torah, weet je, dit is de dag dat we de Torah afmaken.

Ja, en we beginnen opnieuw vanaf Genesis. Dit is M om de vreugde te zijn en het Joodse 
volk is het enige volk dat danst met het boek van de wet, je weet dat het houden van de 
Thora niet gemakkelijk is, zoveel mensen controleren zoveel wetten en toch doet het Joodse
volk het zo vaak geluk, weet je, dansen met het boek van de Thora, het boek van de 
controle, het boek van zovelen die heersen in het leven. Ja, we zijn aan het dansen. Omdat 
we weten dat dit de wil van God is. Dit is wat God aan Israël op de Sinaï gaf. Daarom 
dansen we en zijn we blij dat we de wil van God doen. Ja precies. Ja, het was een 
geweldige ervaring om dat allemaal te zien. Maar om terug te gaan naar de organisatie die 
je hebt, waar staat de naam nr. 1 nr. 1 nr. 1 Alias eigenlijk voor, is het een persoon? Wat 
betekent het? Wat? Oké. Nee, nee is een persoon. Ja. Ik heb 8 kinderen of 1 van mijn 
kinderen was heel erg ziek. Zijn naam is Noam waarmee hij is geboren

Daarom heb ik deze orgelorganisatie en de naam van mijn zoon al vroeg opgericht, evenals 
1 grote rabbijn die ik 100 jaar geleden live volg in zijn boek. En ook al het andere is gemeen 
in de hulp van God. Dit is dus de bekende naam. Mijn zoon weet dat hij al 10 jaar geleden 
overleden is, maar ik geloof omdat er zoveel goede dingen zijn die we zijn naam aandoen. Is
een zitten op een heel goede plek naast God. Ik ben daar zeker van.

Dit is dus een nee. Dus als je teruggaat naar mijn organisatie, dit is wat er achter de naam 



knowin zit. Elhaz.

En heb je alleen Joodse mensen en in de praktijk doe je dat omdat je vooral kiest voor je 
organisatie, maar je bent ook bereid christenen en niet-gelovigen te helpen of weet je wat? 
De enige voorwaarde als ik mensen ga helpen, is om te controleren of de man echt arm is 
en echt in nood is, en ik controleer dit heel erg streng. Ik controleer niet of de persoon die de
Shabbat houdt, religieus is, niet-religieus is, seculier is, of niet seculier is. Dit zijn niet mijn 
zaken, de religie van de persoon is de enige voorwaarde. Om echt arm te zijn, weduwe of 
wezen, door zoveel mogelijk te helpen.

Het kantoor Is het is, het gaat over de persoon die de echte behoeften nodig heeft die je wilt 
helpen, ongeacht of er heel veel geloof is of wat ik ook doe. Niets. Niets. Ja, zoals God zegt,
ik sta heel dicht bij de arme mensen met de boekkunst. Dat maakt niet uit wat de mensen 
geloven en wat hij werkelijk dagelijks doet. En wat is zijn religie als hij de religie behoudt, zo 
niet de religie. Ik ben niet het oordeel weet.

Precies. Oké. Nou fantastisch, eh nu nog een belangrijke vraag, natuurlijk want die mensen 
die luisteren en willen weten: hoe kan ik helpen? Wat kan ik doen? Waar gaan ze heen? 
Heeft u een website voor uw organisatie? Ja. Ik heb een 2-website. Ik heb er 1, de Engelse 
1 is nozzle.com.

Plaats daar hoe je online kunt doneren als mensen dat willen. En ik heb ook een website in 
het Nederlands.

Uh taal dat mensen hier in Nederland mij proberen te steunen. Dit is dus weet dat NL klopt. 
Dit is Nederland

Voor de mensen die niet zo goed zijn in Engels. Ik zal het gewoon zo spellen, zodat ze 
weten wat internet is. Dus voor Alma-leiders op de website-aantekeningen en website-in-
een-dag-leningen die later kunnen worden besproken en die het niet begrijpen.

Nico over Oscar de Aeon Eric de Elven Leo de Aeon India de Aeon eet de zets van Zoro de 
en in de uitzending van Romeo en L. Het is geen leger.

No 1 else en voor het Engelse volk is het geen a me l i E z e r.com No 1 Allure cam precies. 
Ja. Ja, en dit is een hele zegen als mensen Israël zegenen. Ik geloof dat dit vandaag de dag
de beste investering is, want als je Israël zegent, zoals God aan Abraham beloofde in 
Genesis 12. Degenen die jou zegenen, ga ik ze zegenen. Je krijgt dus rechtstreeks van God
zegen, wat is er beter dan dat. Ja. Ja, en ik bedoel dat je Gods volk alleen al zegent als je 
vol bent van God. Je bent hoogstwaarschijnlijk ook vol van zijn liefde voor zijn volk, want

Dat geldt, ik hoop in ieder geval dat het ermee uit Amerika komt.

Oké. Nou, ik wil je heel erg bedanken omdat ik weet dat je al een hele week de tijd hebt 
gehad om vandaag met verschillende kerken aan de slag te gaan. Je hebt er zelfs 2, denk 
ik, en 2 verschillende plaatsen waar je sprak. En toch is het nu al middernacht en hoe lang. 
En eigenlijk is het ja, het is al over middernacht en je was nog steeds bereid en in staat om 



dit interview te geven om ons meer te vertellen over No, 1 van mij. Ja. Ja. Ik probeer. Ja, en 
ik wil al die mensen ook zegenen en ook daarvoor kunnen mensen naar mijn e-mail gaan als
ze gebedsverzoeken hebben. Ze kunnen mij sturen en ik beloof te bidden voor elk van de 
mensen in de westerse wereld. Ik ga daar bijna elke avond heen als ik in Jeruzalem ben. Ik 
woon in Jeruzalem. Dus ik ben daar bijna elke avond en ik bid voor ze.

Ga naar de website.

Als u een gebedsverzoek heeft. Schrijf ze gewoon een e-mail en deze zal naar de muur 
gaan en ook voor jou bidden.

Weer beter. Bedankt voor je geweldige werk en voor je bereidheid om zo laat op de avond, 
na zo'n lange dag, zo laat op de avond een interview met mij te komen houden. Ik ben daar 
echt van onder de indruk. En ik heb je nu in een paar gesprekken leren kennen en ik heb 
echt veel respect voor het werk dat je doet en voor het hart dat je hebt en ik hoop echt dat 
het niet te lang zal duren voordat ik weer naar Israël kan gaan, en dan zal ik Ik wil je zeker 
bezoeken en vieren, maar allemaal samen. Ja tuurlijk. Je hebt een open uitnodiging 
Nathaniel. En ik wil nogmaals zeggen tegen alle mensen die eerst naar de radio luisteren. Ik 
wil tegen je zeggen. Bedankt. Geef je mij de kans om te delen? Denk aan mij en aan mijn 
organisatieradio. Israël is de beste radio. Heel erg bedankt en alle mensen die naar je radio 
luisteren, ik stuur ze een speciale zegen, de god van Aam Isaac en B van jullie allemaal 
zegenen met alle zegeningen die in de Thora staan geschreven voor al die mensen die 
Israël zegenen en zegen de armen. Amen. Amen.

Hartelijk dank.

En ik wens je echt een hele goede nachtrust, en ik hoop dat je morgenochtend geen 
afspraak hebt.

Oké, welterusten en lotto en ik zeg volgende week. Shalom, shalom shalom


